
Autisme belevingswandeling 13 mei 2018
De Autisme Belevingswandeling

We gaan tijdens de Autisme Belevingswandeling wandelen door het Wandelbos Zuid in Tilburg. 
Tijdens de wandeling krijgt u voorbeelden te zien van planten en dieren. 
Daar vertelt de gids Marc Beek dan verhalen bij die zowel iets te maken hebben met de natuur, 
iets met autisme en iets met wat autisme nu met hem doet. Het voelen, denken en doen van iemand met 
autisme wordt zo begrijpelijk gemaakt.  

Doordat we tijdens het wandelen vaak stilstaan is er genoeg tijd om een voorbeeld of een verhaal 
te overdenken. Ook is er genoeg gelegenheid om met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. 
Dit maakt elke wandeling weer tot een unieke beleving. De natuur waarin gewandeld wordt biedt 
de meest prachtige voorbeelden. Duidelijk wordt dat de natuur heel verschillend is. 
En wanneer we in ons dagelijks leven die verschillen de ruimte geven we de samenleving sterker en 
mooier maken voor mensen met autisme. Doordat de gids zijn persoonlijke verhaal vertelt, krijgt de 
belevingswandeling ook een praktische invulling. 

Een video van de Autisme belevingswandeling is te vinden op rtlxl.nl 
onder de naam koffietijd “week van autisme”

De Gids

Marc Beek (54, getrouwd, vader) is publieksvoorlichter van beroep bij Aut of the Blue, 
is vrijwillig boswachter bij Natuurmonumenten op de Veluwe, waar hij woont. 
En heeft op 48-jarige leeftijd de diagnose autisme gekregen. 
Na zijn diagnose kon hij de hobbels in zijn leven eerder zien aankomen en beter samen vermijden. 
Marc vertelt daar graag over op een verhalende manier in de 
natuur tijdens een Autisme belevingswandeling.

Een video over Marc Beek is te vinden op YouTube onder de naam
Vanuit autisme bekeken: Marc Beek over ouderschap en autisme

Startlocatie: Voor restaurant Boerke Mutsaers,
Vijverlaan 2, 5042 PZ Tilburg

Startijd: 10:00 - Geplande eindtijd: 12:30

Kosten: 3 euro voor NVA-leden en 6 euro voor niet-leden.

www.sclera.be


